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Orde van dienst zondag 23 november 

Nieuw Perspectief, Hurdegaryp 

 

Eeuwigheidszondag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Ds. Jan Kroon 

Orgel: Marieke van der Meer 

Fluitiste: Danielle Doodhagen 
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Voor de dienst luisteren we naar:  

Menuet (Georges Bizet 1838-1875) en   

Gottes zeit, aller zeit (J.S Bach 1685-1750) 

 

Welkom en mededelingen 

 

intochtslied 601 vers 1 en 2 

 

1.    Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 
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2.   Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Bemoediging en groet  

 

Voorganger:  

onze hulp en onze verwachting is van God, 

onze Heer. 

 

Allen:  

Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
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Voorganger:  

Hij zal je voet niet laten wankelen,  

Hij zal niet sluimeren, je wachter. 

 

Allen:  

De Heer is de schaduw aan onze rechterhand  

en waakt over ons leven. 

 

Voorganger:  

gemeente, genade en vrede van God, onze Vader, 

en van Jezus Christus, zijn Zoon en onze Heer, 

allen: in verbondenheid met de Heilige Geest, 

Amen 

 

Inleidende woorden 

 

Gebed 
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Lied 244 vers 3 en 4 

 

3.      O dat Gij heel mijn leven 

met liefde blijft omgeven, 

dat Gij mij binnennoodt, 

dat het U nooit te vroeg is, – 

geef dat het mij genoeg is; 

Heer, uw nabijheid is mijn brood. 

 

4.     Aan ’t eind der pelgrimsreize 

zal voor mijn oog verrijzen 

uw grote eeuwigheid. 

O eeuwigheid, gij schone, 

mijn hart wil in u wonen, 

het vindt geen thuis in deze tijd. 

 

Lezing: Hebreeën 11: 1-2, 39-40 en 12:1-3 
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Lied 798 

 

1.    Heer geef mij vleugels dat ik reis 

tot door de sluier heen, 

en zie in ’t stralend paradijs 

uw heiligen om U heen. 

2. Die leden in hun aardse tijd 

aan twijfel, zonde en vrees, 

die mensen met verdriet en strijd, 

als wij zijn, zijn geweest. 

 

3.    Ik vraag hen hoe het hiertoe kwam: 

een zegepraal zo groot. 

Wij danken, zeggen zij, het lam, 

wij leven uit zijn dood. 

 

4.   Wij zijn zijn voetstap nagegaan, 

zijn liefde leidde ons voort. 

Wij kwamen in de hemel aan 

bij God, ons levend woord. 
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5. Hem die als gids ons voorging prijst 

ons lied, Hij leidt ons nog. 

De wolk van de getuigen wijst 

dezelfde weg omhoog. 

 

Verkondiging 

 

Zingen:  

Een venster door de tijd (Alfred Bronswijk) 

melodie: Wij moeten Gode zingen, Gezang 301 

 

Breng ons de pijn te boven 

Verlos ons van de nacht 

Leer ons in licht geloven 

Dat op de morgen wacht 

Als wij vervuld van zwijgen 

En in de eenzaamheid 

Toch troost en liefde krijgen 

Een venster door de tijd 
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Ga met ons mee langs wegen 

Van afscheid en gemis 

Kom onze tranen tegen 

Voor wat verloren is 

Wij sterven hier ten leven 

Op weg naar eeuwigheid 

Wil ons uw uitzicht geven 

Een venster door de tijd 

 

Dienst der gedachtenis 

 

Inleidende woorden 

 

We noemen de namen: 

 

Gezina van der Meer-Smit 

   16 nov. 1936 - 9 dec. 2024 - 88 jaar 

 

Jan Dijkstra 

27 juni 1948 - 16 dec. 2024 - 76 jaar 
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Magdalena Jansma-Huizinga 

  15 jan. 1935 - 12 jan. 2025 - 89 jaar 

 

Atje Wolters-Castelein 

17 febr.1929 - 26 jan. 2025 - 95 jaar 

 

Johannes Feddema 

23 mei 1969 - 9 febr. 2025 - 55 jaar 

 

Muziek lied 256 Blijf met uw genade bij ons (Taizé) 

 

We noemen de namen 

 

Atje Bolt 

15 juni 1949 - 25 mrt. 2025 - 75 jaar 

 

Murk Willem Brouwer 

 22 mrt. 1930 - 29 mrt. 2025 - 95 jaar 
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Jantje van der Meer-Dijkstra 

18 febr.1926 - 30 apr. 2025 - 99 jaar 

 

Feike Brouwer 

29 apr. 1935 - 20 mei  2025 - 90 jaar 

 

Pieter Wabe Braam 

      23 nov. 1941 - 16 juni 2025 - 83 jaar 

 

Muziek lied 256 Blijf met uw genade bij ons (Taizé) 

 

We noemen de namen, en ook wordt er een kaars 

aangestoken voor anderen van wie afscheid moest 

worden genomen en met wie we ons verbonden 

weten. 
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Betske Terluin-Dam 

18 okt. 1944 - 28 juni 2025 - 80 jaar 

 

Jitske Nicolai-Ferwerda 

27 aug. 1942  - 27 juli 2025 - 82 jaar 

 

Marleen in ’t Hout-van Dijk 

20 febr. 1944 - 1 okt. 2025 - 81 jaar 

 

Catharina Frederika Wilhelmina Sterkenburg 

 27 juli 1948 - 13 okt. 2025 - 77 jaar 

 

Anne Vriesinga 

27 mrt. 1945 - 1 nov. 2025 - 80 jaar 

 

Muziek lied 256 Blijf met uw genade bij ons (Taizé) 

 

Er is gelegenheid voor de aanwezigen  

om kaarsen aan te steken bij tafels,  

en luisteren we naar muziek: 
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Wachet auf, ruft uns di Stimme (Bach) 

 

Gedicht 

 

Zingen ‘Ga maar gerust’Sytze de Vries 

(Finlandia, uit: Het liefste lied van overzee) 

 

1.   Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 

Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 

Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 

 

2.  Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 

Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
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3.  Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Collecte  

we luisteren naar muziek: Vecchio Castello 

(Modest Mussorgsky) 

 

Slotlied 

Er is een land van louter licht (Frysk) 

 

Dêr is in lân fan kleare ljocht 

dêr’t minsken, fan de Hear, 

mei eare-en hearlikheid betocht 

net lije-en stjerre mear. 

 



 

14 

 

Dêr wit de maitiid fan gjin ein 

it grien fan gjin fergean 

Dêr stean de blommen fier en hein 

yn keninklike klean. 

In lichte huver oer de lea 

It smelle wetter troch – 

Dêr leit it, as ik oer de dea 

Dat lân fan fierren sjoch. 

 

Dêr leit it lân, it hillich lân 

it lân oan Jakob jûn 

Dêr ha de minsken oan Gods hân 

it hôf fan Eden fûn. 

 

Zegen 

 

Na de zegen luisteren we naar muziek:  

Allegro van G.F.Händel 
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Na de zegen kunnen de 

kaars en het 

gedachtenissteentje met een 

witte roos bij het liturgisch 

centrum worden opgehaald 

door de families. 


