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Welkom - afkondigingen

Moment van stilte

Zingen Ps. 33 vers 1en 8

1. Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen

een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren
door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,

steek de loftrompet.



8.

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde
uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten

nu en voor altijd.

Bemoediging en groet



Zingen lied 216

1. Ditis een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dagvan mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Kyriégebed



Zingen Glorialied Ps. 150a

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet

de glorie doen klinken van Hem die ons redt.



4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Genesis 4 : 1-16



Zingen lied 281 vers 1,2,4en 5

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:

Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:

Kyrie eleison!

4. Gijroept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:

Kyrie eleison!
5. Datieder die zich tot U wendt

de gloed van uw genade kent.

Kyrie eleison!

Verkondiging



Zingen lied 991 vers 1, 2,6,7en 8

1. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,

die leven van de hoop.

2. God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder

als een die voor moet gaan.

6. Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,

wie achterbleef gaat voor.

7. Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen

die laatgeboren zijn.



8. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen

en geef uw hart aan God.

Mededelingen ziekte/overlijden

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen Ps. 146¢ vers 3,6en7

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.

Halleluja! Halleluja!



6.

7.

Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,

dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.

Halleluja! Halleluja!

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!

Halleluja! Halleluja!

Zegen
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