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Orde van de dienst op zondag 28 april 2024 

Nieuw Perspectief, Hurdegaryp 

 

Voorganger: ds. Douwe Posthuma 

Organist:  Jan Lykle de Boer 

 

 
 

 

Doopdienst 

 

Yenthe Mare, Silke Féya en Lise Noé 

dochters van Sietse en Rianne Bosch-van der Veenen 

 

Aline-Marin 

dochter van Jacob en Neeltje Cuperus-de Boer 
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Afkondigingen door één van de kerkenraadsleden 

 

Moment van stilte ter voorbereiding op de dienst 

 

Intochtslied, wij zingen Lied 216 

 

1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Bemoediging en Groet 

 

Drempelgebed 
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De kinderen van Jong Perspectief gaan naar de eigen 

ruimte en we zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 

 
 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

het licht verbindt ons met elkaar: 

het is voor allemaal. 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied: 433 (Evang. Liedbundel) 

 

1.    God die alles maakte, 

de lucht en 't zonlicht blij, 

de hemel, zee en aarde, 

zorgt ook voor mij. 
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2. God die 't gras gemaakt heeft, 

de bloemen in de wei, 

de bomen, vruchten, vogels, 

zorgt ook voor mij. 

 

3.  God die alles maakte, 

de maan, de sterrenrij, 

als duist're wolken komen, 

zorgt steeds voor mij. 

Gebed van de zondag 

 

Schriftlezing Johannes 15,1-8 

 

Wij zingen Lied 653: 1.5. 

 

1.U kennen, uit en tot U leven                                                                                         

Verborgene die bij ons zijt,                                                                                               

zolang ons ’t aanzijn is gegeven,                                                                                                  

de aarde en de aardse tijd,                                                                                                              

o Christus, die voor ons begin                                                                                                

en einde zijt, der wereld zin! 

 

5.Gij zijt de wijnstok van het leven,                                                                                         

in duizend ranken uitgebreid,                                                                                                                    

het leven, ons in U gegeven,                                                                                              

draagt goede vruchten op zijn tijd.                                                                                                   

Laat ons uw ranken zijn voorgoed,                                                                                              

doorstroom ons met uw hartebloed. 
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Overdenking 

 

 

Wij zingen Lied 974 vers  1, 2, en 5. 

 

1.   Maak ons uw liefde God,                                                                                                                         

tot opmaat van het leven! 

Wij zijn geroepen om                                                                                                                                   

haar zingend door te geven. 

De wereld zegt ons niet                                                                                                                         

de goede woorden aan. 

Vernieuw ons hart en doe                                                                                                                                             

ons uw beleid verstaan. 

2.   Wij zijn aaneengevoegd,                                                                                                                  

bedacht met uw genade. 

Op liefde hebt Gij ons                                                                                                                

gebouwd, bedeeld met gaven. 

En wat wij zijn draagt bij                                                                                                                       

tot welzijn van elkaar. 

In onze eenheid wordt                                                                                                                                                        

uw liefde openbaar. 
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5.   God, laat geen mensenkind                                                                          

uit uw ontferming vallen. 

Weer met uw ruime hart                                                                                

het kwade van ons allen. 

Gij zijt te goeder trouw                                                                         

geweest van het begin. 

Vasthoudend blijft Gij tot                                                                             

uw liefde overwint 

 

De kinderen van Jong Perspectief komen weer de kerk 

binnen. 

 

DOOP 

 

Inleidende woorden op de doop 

waarna we zingen van Lied 54  

(Lieten van leauwe en langsme) 
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2.   Lyts,lyts berntsje                                                                                                                          

wy binn’ sa bliid mei dy.                                                                                                                    

Fan God woll’ wy fertelle,                                                                                                           

Hy seit: ‘Do hearst by My’. 

Onder het zingen worden de dopelingen binnengebracht 

door de oma’s/de beppes 

De kinderen worden aan de ouders gegeven en we gaan 

staan bij de doopvont, 

De kinderen van ‘Jong Perspectief’ (de kindernevendienst) en 

de kleinsten van de kinderoppas worden daarna naar voren 

geroepen. 
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De 3 doopkaarsen  

door Pieter-Siebe, Sanne-Janette en Renke-Jacob, broers en 

zus van Aline-Marin worden aangestoken 

 

De namen van de kinderen worden gevraagd  

en gegeven door de ouders 

 

Doopgebed 

 

Water in de doopvont  

 Renke-Jacob, de broer van Aline-Marin, haalt het water op 

 

De doop van de kinderen 

 

Yenthe Mare,  

geboren op 15 mei 2021 

                                                                                                  

Silke Féya en Lise Noé 

geboren 29 november 2023 

 

dochters van 

Sietse en Rianne Bosch 

 

 

Aline-Marin 

 geboren op 24 augustus 2023                                                                                     

 

dochter van 

Jacob en Neeltje Cuperus 
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waarna een zegen en het zingen van Lied 40 

 

Dyn mem en dyn heit ha dy winske 
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2.  Do bist al in skoftke op ierde. 

Dyn namme is ús net mear frjemd, 

mar hjoed meie wy it ek fiere, 

dat God fan dy hâldt en dy ken. 

Refrein 

 

3.  Bist no noch mar lyts, leave poppe, 

mar aanst groeisto op en wurdst grut, 

dan sille de minsken dy roppe 

en God ropt dy ek troch syn wurd. 

Refrein 

 

4.  Wês wolkom, wês wolkom yn tsjerke. 

Wy roppe dy ta: Hearst der by! 

It doopwetter hat dy hjoed merke. 

Gods namme klonk mei dy fan dij. 

Refrein 

Vragen aan de ouders 

en de ouders antwoorden 

Overhandiging Doopkaart en boekje, Doopsteentje en 

Doopkaars 

(en die doopkaars wordt aangestoken aan het Licht van 

Christus, de Paaskaars, zodat daarin de verbondenheid van 

jullie kinderen met Christus en de doop uitdrukking vindt.) 
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Vraag aan de gemeente (wij staan allen op) 

Vg.:“Gemeente, draag hen die nu gedoopt zijn in uw 

gebeden en ga met hen de weg van het leven, ga met hen 

op zoek naar liefde en uw rijkdom.” 

Allen: “Welkom, kinderen van God,                                                                                                                      

welkom in de kerk van Christus,                                                                          

wereldwijd en in ons midden.” 

 

We zingen Lied 241, Sjongend op Wei  

(en gaan daarna zitten) 

 

1.Sjoch nei de fûgels, 

Sjoch nei de blommen, 

God tinkt oan beide, 

Hy hat se leaf. 

Lit witte allegear, 

de God fan leafde 

wol minsken helpe, 

ek dy en my. 

 

2.Mear as fan fûgels 

hâldt Hy fan minsken 

mear noch as blommen 

hat Hy dy leaf. 

Lit witte allegear, 

de God fan leafde 

wol minsken helpe, 

ek dy en my. 
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We sluiten de dienst rond de doop af en gaan verder 

Mededelingen van ziekte en evt. overlijden 

 

Voorbeden en dankgebed 

 

Collecte 

 

Slotlied, wij zingen Lied 910 

 

1.   Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is ’t die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons ’t goede doen, 

Hij geeft na donkere regen 

een mild en klaar seizoen. 

 

2.    Goddank, wij overdenken 

’t geheim van onze Heer, 

het heil dat Hij wil schenken, 

dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen 

begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, 

wat hij ook brengen mag. 
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3.   Hij die met heerlijkheden 

de leliën bekleedt, 

zal ook zijn kinderen kleden, 

Hij kent ons lief en leed. 

Geen schepsel wordt vergeten, 

Hij houdt het al in stand, 

die vogels geeft te eten, 

Hij voedt ons uit zijn hand. 

 

4.     Al zal geen wijnstok dragen, 

geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 

 

 

Zegen  gezongen Amen 

 

We zingen het ‘Wilhelmus, de coupletten 1 en 6.  

vanwege ‘koningsdag’ gisteren  

en 4 en 5 mei later deze week.    


